Baaldag met keuze

Soms heb je gewoon een baaldag. Een dag waarop je moet
besluiten dat een cursus niet kan doorgaan door te weinig

aanmeldingen. Een dag waarop je niet aan je mail toekomt.
En tegelijkertijd bedenk je dat er allerlei nakijkwerk nog op

je ligt te wachten.

Dat zijn de momenten waarop ik denk: oké, even savonds
wat bijwerken. Nog even dit, nog even dat, maar heeel
eerlijk: ik weet nogsteeds niet wie de slimste mens heeft
gewonnen. Oftewel: kiezen voor mijzelf en lekker genieten
van eten koken, dochter naar bed brengen en tv kijken. En
dat zou ik vaker moeten kiezen ‘&

Herschrijf deze LinkedIn post, behoud schrijfstijl en toon,
maar voeg wel wat enthousiasme en emoticons toe.

Soms heb je gewoon zo'n baaldag. Een dag waarop je moet besluiten dat een cursus niet
doorgaat door te weinig aanmeldingen. Een dag waarop je je mail niet eens opent en het

nakijkwerk zich opstapelt.

Dan denk ik: oké, vanavond nog even wat bijwerken. Nog even dit, nog even dat... Maar héél

eerlijk? Ik weet nog steeds niet wie De Slimste Mens heeft gewonnen. &

Dus: kiezen voor mezelf! Lekker koken, dochter naar bed brengen en zonder schuldgevoel

op de bank ploffen met een goede serie. @~ En eigenlijk... zou ik dat vaker moeten doen!

0
>~

Dit voelt niet helemaal hetzelfde als mijn nuchtere
schrijfstijl
Soms heb je gewoon een baaldag. Zo'n dag waarop je moet besluiten dat een cursus niet

doorgaat door te weinig aanmeldingen. Waarop je niet aan je mail toekomt en het

nakijkwerk zich opstapelt.

Dan denk ik: oké, vanavond nog even wat bijwerken. Nog even dit, nog even dat. Maar

eerlijk? Ik weet nog steeds niet wie *De Slimste

Nog een keer oppakken
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Soms heb je gewoon een baaldag. Een dag waarop je moet besluiten dat een cursus niet
doorgaat door te weinig aanmeldingen. Waarop je niet aan je mail toekomt en het
nakijkwerk zich opstapelt.

Dan denk ik: oké, vanavond nog even wat bijwerken. Nog even dit, nog even dat. Maar als ik
eerlijk ben... ik weet nog steeds niet wie De Slimste Mens heeft gewonnen. Dus misschien is
het tijd om gewoon te kiezen voor mezelf: lekker koken, dochter naar bed brengen en

zonder schuldgevoel op de bank ploffen.
En eigenlijk... zou ik dat vaker moeten doen. &
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Eerdere versies waren toch beter

Soms heb je gewoon een baaldag. Zo'n dag waarop je moet besluiten dat een cursus niet
doorgaat door te weinig aanmeldingen. Waarop je niet aan je mail toekomt en het

nakijkwerk zich opstapelt.

Dan denk ik: oké, vanavond nog even wat bijwerken. Nog even dit, nog even dat... Maar héél

eerlijk? Ik weet nog steeds niet wie De Slimste Mens heeft gewonnen. &

Dus: kiezen voor mezelf! Lekker koken, dochter naar bed brengen en zonder schuldgevoel

op de bank ploffen. En eigenlijk... zou ik dat vaker moeten doen. &
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